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Daar verkeren we middenin
Arie van der Stoep

We realiseren ons allemaal welke grote strijd er in de wereld gaande is. Niet die tegen het virus

of de overval op het arme volk van Oekraïne, maar wat daarachter speelt. Een strijd waarbij we

zelf betrokken zijn. Tussen licht en duisternis. Om de toekomst van de aarde en van de wereld

waarin we leven.

Die roept vragen op als: wat staat ons te wachten en hoe reageren we hierop? Én nog een andere

vraag: staan we in de rust van de heerschappij van Jezus over dit alles?

Want éen ding staat vast: God heeft het laatste woord. Dat zal nooit gebroken of ontkracht worden.

Integendeel, het openbaart wat er gaande is (1). En dan zien we vier dingen.

Een appèl op God

Allereerst: dit alles móet gebeuren, zei Jezus. (2) Oorlogen, strijd tussen naties en volken, aardbevingen,

besmettelijke ziekten, hongersnoden, verontrustende verschijnselen aan de hemel (3) - het zijn allemaal

uitingen van de toenemende gebrokenheid van de wereld als gevolg van de afval van God en het

luisteren naar de tegenstander, de satan.

Daarmee zijn die dingen tevens tekenen (2). Ze tonen twee dingen aan. Het ene is: Gods Woord is

waar! Het is allemaal voorzegd. En het tweede dat ze aantonen, is: God is onderweg om Jezus en zijn

rijk van vrede naar deze aarde te brengen (4). We zijn op weg naar betere tijden!

Zelfs het lijden van Gods kinderen ten gevolge van die strijd tussen het Koninkrijk der hemelen en het

rijk van de satan werkt daaraan mee: dat doet een appèl op God, om in te grijpen met zijn genade en

redding. En God hóórt: Jezus komt spoedig! (5)

Het derde dat Gods Woord openbaart over wat er gaande is, is: deze gebeurtenissen zijn het begin

van de ‘laatste weeën’ in de strijd om deze aarde (2). Er komt dus nog meer. Om die reden willen we

verankerd blijven in het geloof in Jezus en in het vooruitzicht van zijn komende optreden (6). En

tenslotte het vierde dat we zien in wat er gaande is.

Een strijd om onze geest

In dit alles speelt zich namelijk in feite een strijd om onze geest af. Laten we ons overwinnen en

meeslepen door angst en onzekerheid om alle gebeurtenissen in de wereld of staan we vast in het

geloof dat Jezus boven dit alles troont (7), en zoeken we zijn leiding?

Wij zijn burgers van een ‘rijk in de hemelen’ (8). Dit regeert nu al in ons hart en zal straks de hele wereld

omvatten. De komst ervan ontketent strijd. Daar verkeren wij middenin.

Daarom doen we wat onze Bevelhebber heeft gezegd: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden,

richt je op en heft jullie hoofden omhoog, want jullie verlossing nadert (9). Daarvoor danken we Hem. En

voor het volk van Oekraïne bidden we dat God zijn licht over hen laat schijnen.

Dit is een actualisering en bewerking van het artikel ‘Zoals God heeft

voorzegd’, dat in juli 2020 op de website stond.



Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 55:11.

Zo zal mijn Woord ... ook zijn; het zal niet ledig tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en

dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

(2) Matteüs 24:3-8.

... wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? ... Jezus antwoordde ...: Ziet toe, dat

niemand jullie zal verleiden! ... Ook zullen jullie horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. ...,

weest niet verontrust; want dat móet geschieden, ... Doch dat alles is het begin van de weeën.

(3) Lucas 21:10.

... Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier,

dan daar pestziekten (= gevaarlijke, besmettelijke ziekten - AvdS) en hongersnoden zijn, en ook vreselijke

dingen en grote tekenen van de hemel.

(4) Zacharia 9:10.

... hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de

Rivier tot de einden van de aarde.

(5) Lucas 18:7-8a.

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen

wachten? Ik zeg jullie, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

(6) Hebreeën 6:19.

Haar (= de hoop, het vooruitzicht op Jezus’ komst - AvdS) hebben wij als een anker van de ziel, dat

veilig en vast is, ...

(7) Marcus 4:40-41.

Waarom zijn jullie zó bevreesd? Waarom hebben jullie geen geloof? En zij ... zeiden tegen elkaar: Wie is

Hij toch, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

(8) Filippenzen 3:20.

... wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser

verwachten.

(9) Lucas 21:28.

(Jezus zei:) Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je op en heft jullie hoofden omhoog, want

jullie verlossing nadert.

b Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er

   anderen door zegenen!

b Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een

   persoon of groep) is daarvoor een goed middel.

b © ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel

   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van

   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.

   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.

http://www.kommm.nl.
https://tinyurl.com/y8szwkcp

